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Doorzetter

voor het

niet begrepen kind

Suzanne Agterberg-Rouwhorst,
leerkracht in het voorgezet speciaal
onderwijs, gaat al twintig jaar op de
barricaden voor het ‘niet begrepen
kind’. Ze specialiseerde zich in gedrags-
problemen en autisme, studeerde
cum laude af en won prijzen met haar
frisse blik op autisme. Haar carriére
is doorspekt met een enorme passie —
zendingsdrang, zoals ze het zelf noemt.
De link naar haar eigen jeugd is dan
ook snel gelegd. “Ik was vroeger zelf
zo'n niet begrepen ‘rotkind’ met
huilende juffen op ouderavonden.
Eigenlijk ben ik altijd opgevallen. Dat
was al op de lagere school, zoals in het
afscheidsliedje van groep 8 geschreven
werd: Ze valt steeds op, ze doet maar
raak, ze is nog net niet punk’. Terwijl
ik het altijd goed voorhad en geen
rottigheid in de zin had. Maar ik had
wel moeite om aan het werk te blijven.
Ik liep vaak weg en was veel aan het
kletsen. Ik was te spontaan, te gezellig,
te impulsief — altijd in alles té. Daar
werd ik keihard op afgestraft. Ik
herinner me nog de eindmusical van
groep acht, hoe lang dat ook geleden
is. De juf was even de klas uit en ik
was weer eens van mijn plaats weg-
gelopen en stond bij het fonteintje.

Toen stapte de juf op me af en zei:
Jij had de hoofdrol in de musical
maar nu zit je in het koor’. Terwijl
ik in mijn ogen niets verkeerd had
gedaan. Ik stond gewoon op de
verkeerde plek. Zo werden mij vaker
leuke dingen ontnomen terwijl

ik, achteraf gezien, gewoon meer
ondersteuning en begeleiding nodig
had. Uiteindelijk ben ik zo vaak
gestraft dat ik vanzelf rottigheid
ging vertonen. Dat is voor mij

ook een reden geweest om juf te
worden, omdat ik dacht: er zijn
meer kinderen als ik. En: ik zal ze
weleens een poepie laten ruiken,

ze laten zien hoe het wél moet.
Daarom heb ik ook gekozen voor de
opleiding Speciaal Onderwijs. Na
de PABO wilde ik in het reguliere
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Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft een missie:
kinderen met gedragsproblemen, en dan met name
autisme, dnders bekijken. Maar met haar studies,
boek en onderzoeken hield ze ook zichzelf een
confronterende spiegel voor. ‘lk was vroeger zelf
zo'n niet begrepen ‘rotkind’...

basisonderwijs lesgeven, want ik
kwam er al snel achter dat hier
weinig kennis was over gedrags-
problemen. Toen al had ik de visie
van: kijk nou eens goed waar gedrag
vandaan komt en probeer er op een
andere manier mee om te gaan.”
Suzanne merkte dat ze een enorme
klik had met de ‘lastige leerling,
maar ze liep soms tegen een muur
op. “Er waren collega’s in het basis-
onderwijs die niets van mijn aanpak
wilden weten en zeiden: ‘Jij met het
‘vertalen van het kind’, ze hebben
een harde hand nodig’.” Uiteindelijk
maakte ze de overstap naar het
Speciaal Onderwijs. “Door de
kleinere klassen waren collega’s
daar wél meer bezig met: waarom
doet een kind wat hij doet? Ik ben






